
 

Wat een feestelijke Avondvierdaagse! 

Daar was hij weer, de Avondvierdaagse van 11 t/m 14 juni. Een beetje anders dan voorgaande jaren, 

maar de vrolijkheid, het rennen, springen en de uitdaging waren hetzelfde. Dit jaar geen kinderen in 

schoolshirts, geen begeleiding via de scholen, maar allemaal individueel ingeschreven deelnemers. 

Zou dat wel goed gaan? Aanmelden via de website van de KWBN, 

scannen van een QR code, genoeg enthousiaste deelnemers? 

Zorgen waren overbodig: bijna 1100 deelnemers en zo’n 300 

begeleiders tonen dat de Avondvierdaagse leeft onder de 

Nuenense gemeenschap. Daar doe je natuurlijk aan mee! 

De wandelaars konden kiezen uit een route van 5, 8 of 12 km iedere dag in een andere richting. 

Afwisselend kwamen ze langs akkers, door het bos en door het dorp. En met ideaal wandelweer: niet 

te warm en dit jaar niet vanzelfsprekend: wel DROOG. 

Dinsdagavond bij de start stond het HSCN terrein bomvol blije kinderen en volwassenen. Zij hadden 

er duidelijk zin in! Het hek ging open en de eerste deelnemers stoven er vandoor gevolgd door de 

enorme meute die gezellig kletsend, spelend, huppelend op pad ging. Bij de stempelpost was het een 



drukte van belang. Meestal kwamen de stempels op het stempelkaartje, maar ook wel op armen, 

wangen en voorhoofden wat natuurlijk extra feestelijk is.  

Aan de inwendige mens was ook gedacht: de ene dag een krentenbol van 

Bakker de Vocht,  de andere een appel van Jumbo – de Smidse, 

donderdag een komkommertje van Kids Society Erica en op de slotdag 

een banaan van Jumbo - Kernkwartier. Bedankt sponsoren voor deze 

lekkernijen.  

 

Zo trokken de wandelaars 4 dagen lang langs de mooiste paden van Nuenen. En was het al weer 

vrijdag, de dag van de glorieuze intocht. Eerst verzamelen bij de vijver achter het gemeentehuis om 

dan achter showkorps “O&V” aan, naar het Park op te trekken. Vaders, moeders, ooms en tantes, 

buren, opa’s en oma’s, iedereen was uitgelopen om de dappere wandelaars te eren met bloemen, 

kransen en slingers. Wat een drukte in het Park! Was heel Nuenen hier?  

Restte nog het ophalen van de welverdiende medaille. Afhankelijk van het aantal jaren van deelname 

met een 1, 2, 3, 4, 5 of zelfs een 6 erop. Moe maar voldaan konden de deelnemers naar huis, vast van 

plan dit feest ook volgend jaar weer mee te maken. Een pluim voor de organisatie van WSV Nuenen 

voor het neerzetten van zo’n mooie sportieve uitdaging! En dank aan de heren van de Ronde Tafel 

voor hun hand- en spandiensten, de E.H.B.O., de verkeersregelaars en de vele vrijwilligers die zich 

hebben ingezet om het feest compleet te maken. 

 



Hoe mooi zou het zijn als de begeleiders de smaak van het wandelen te pakken hebben gekregen en 

zich zouden aansluiten bij de enthousiaste en gezellige wandelclub die WSV Nuenen is. Kijkt u eens 

op www.wsvnuenen.nl en wandel eens mee!  

Reina Perdijk 

 

http://www.wsvnuenen.nl/

