
Clubdag  14-04-2018 
  
Het was een uitgelezen dag voor een clubdag van een wandelsportvereniging: droog, een lekker 
zonnetje, graadje of 18 en wat het belangrijkste is…..veel zonnige en verwachtingsvolle gezichten. 
Samenkomst was bij de in Oost-Brabant zeer bekende ‘Hut van Mie Pils’. 
 

 
 
Door de organisatie werden we op het terras aldaar ontvangen met een bakkie koffie of thee en een 
stukje cake. Voor mij als aanhang van Anne-Marie heel leuk om weer veel bekende gezichten, van 
eerdere clubdagen en de wandelweekenden, te mogen begroeten. 
 
Na de uitleg van hoe en wat gingen we met veel plezier op stap voor de ochtendwandeling van 9 km.  
Het gebied rondom de ‘Hut’ geeft veel uitgelezen mogelijkheden om te wandelen. Een km of 2 na 
aanvang van de wandeling stopten we een minuut of 10 en had Inge een leuke manier bedacht om 
ons aan elkaar voor te stellen. We leerden elkaars namen kennen en onze hobby’s en passies. We 
weten nu wie goed is in koken, wie de sportmensen zijn, wie waar woont, wie welk 
muziekinstrument bespeelt en nog veel meer. Wat een veelzijdige club mensen. Al wandelend kon je 
daarna met deze en gene verder babbelen hierover. 
 
Blijkbaar hadden meer mensen het plan opgevat om deze mooie morgen in de prachtig ontluikende 
(lente-)natuur door te brengen. We kwamen nogal wat fietsers tegen en omdat het fiets-looppad 
maar amper een meter breed was, moesten we elkaar natuurlijk de ruimte geven. Het gaf uiteraard 
geen problemen!! 
Die 9 km waren voorbij vóór ik er erg in had. 
 
 



 
 
Tegen lunchtijd arriveerden weer bij de ‘Hut’ en werden we aldaar verwelkomd door Dirk en Helma 
en Cees en Ellen. 
 

Er werd gezellig nagebabbeld over de ochtendetappe en natuurlijk over 
nog veel meer. Dit allemaal onder het genot van een kop tomatensoep en 
enkele lekkere broodjes. Niet iedereen bleef om ook de 
middagwandeling mee te lopen. Maar een grote groep ging toch weer op 
pad om nog een rondje van 9 km te lopen. Ikzelf ging met Anne-Marie 
mee terug naar Nuenen. Ik ga er vanuit dat ook de middagetappe zonder 
problemen is verlopen en dat er niemand zoek is geraakt. Ik 
heb nog geen amberalert in die richting langs zie komen. 

 
WSV heeft een prachtig clubke prettige en sportieve mensen. De sfeer ervaar ik altijd als prima. 
Een dagje WSV is voor mij altijd het toppunt van ontspanning en gezelligheid. 
 
Voor iedereen een fijne lente en zomer toegewenst en ik verheug me alweer op het wandelweekend 
in september. 
Een sportieve groet aan jullie allemaal….. 
  
Lau Smits, man van Anne-Marie 
 


